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Lieve vrienden en familie,

Wat was het een verrassing om mijn ouders en tante ineens te zien! Zij zijn
hier 2 en een halve week geweest en we hebben genoten van veel tijd met
elkaar, samen eten en natuurlijk veel genieten van Lukas. Niet de beste foto
hierboven maar hij was zo moe die middag en alle indrukken waren even
teveel.

De watercrisis is er nog steeds. Veel mensen hebben watertanks bij hun
huizen staan zodat ze zo veel mogelijk regenwater gebruiken.

Het was een week schoolvakantie en Tiaan en ik zijn een paar dagen naar
Kaapstad geweest om wat vrienden op te zoeken.

Het lesgeven gaat goed, hoewel ik me soms afvraag wat voor verschil ik
nou echt maak in de korte periodes dat ik de kinderen in mijn klasje heb. Ik
denk dat ik het best individuele plannen kan schrijven voor ieder kind. Dan
ga ik daar volgend jaar mee aan de slag. Ik heb nu wel een duidelijker beeld
van wat ze kunnen. Sommigen vorderen redelijk op dit programma en met
hen kan ik de lessen volgend jaar vervolgen. Deel van het leesprogramma is
een opdracht waarbij het kind een paar seconden kijkt naar een lijn patroon
en het daarna uit geheugen natekent. Er zijn twee kinderen die dit niet voor
elkaar krijgen, hoe simpel het patroon ook is. Dat vraagt voor volgend jaar
een andere aanpak. Anderen hebben nog veel oefening nodig met gooien
en vangen van pittenzakken. De jongste jongen zit in graad R (voor graad
1). Ik kreeg maar weinig hoogte van hem maar hij kwam helemaal los toen
we met brooddeeg aan de slag gingen. En dan zijn er een paar die veel
moeite hebben met luisteren. Met hen zal ik veel meer moeten herhalen,
voorlezen en vragen stellen. En met ze allemaal wil ik meer zingen.




Aanmeldingen bij middelbare scholen zijn afgerond. We hadden twee jongens aangemeld voor
Westview, een zeer gewilde praktische middelbare school. Een van de twee is aangenomen en
begint in januari. Twee andere meiden staan op een lijst voor praktisch onderwijs op een andere
middelbare school.

Vorige keer schreef ik over Nondjebo, een collega die in het ziekenhuis lag. Zij is 2 september
overleden. Ze was erg ziek en ging hard achteruit. De laatste keer dat ik haar bezocht in het
ziekenhuis zei ze geen bezoek meer te willen ontvangen. Ik denk dat ze voelde dat ze snel ging
sterven. Ik heb een vriendin gevraagd een gebed te sturen over whatsapp spraakbericht en daar
heeft ze naar geluisterd en hard ‘amen’ op geantwoord. lk kende haar als een sterke vrouw die altijd
vriendelijk was, altijd gastvrij. Ze klaagde nooit ergens over. Als ik bij haar langskwam zette ze gelijk
iemand bij mijn auto om de wacht te houden. Ze keek altijd naar mij om om zeker te maken dat ik
geen gevaar liep. We vertrouwen erop dat Nondjebo nu bij de Heer is.

Het idee van een eigen school staat even stil. Ik merk dat het nu genoeg voor mij is om les te geven
en thuis de zaken een beetje op orde te hebben. Het is best een overgang dat Lukas nu ook 3
maaltijden per dag nodig heeft en dat voelt nu even als genoeg uitdaging.

Dank- en bidpunten

* We zijn dankbaar voor onze gezondheid, dat het zo goed gaat met Lukas en dat we mogen
genieten van onze woonplek en deze prachtige stad met bijna altijd mooi weer. We zijn ook
dankbaar voor het bezoek van mijn ouders.

* lk geniet van het lesgeven maar vind het af en toe moeilijk een goede balans te vinden tussen werk
en gezinsleven. Ik zou graag beter voorbereid zijn en dat schiet er soms wat bij in.

Liefs van Tiaan, Josien en Lukas
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